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Klepredactie te bereiken via 

e-mail adres Klepredactie: 

mailklep@planet.nl 

Bankrek.nr. NL10RBRB069.53.03.031 

 
REDACTIE 

Han Blok              Tel.: 542580 

Jan Herckenrath Tel.: 541395 

Henny de Wildt              Tel.: 542366 

Toos Kistemaker Tel.: 542285 

 
VOORZITTER 
Han Blok  Tel.: 542580 

 

OVERIGE MEDEWERKERS 

Adrie Wiegers             Tel.: 541620 

Annie Vleming             Tel.: 541735 

Leida Bernts             Tel.: 542167 

Elly Basten             Tel.: 541914 

Henk Fleuren             Tel : 541505 

Math Ahout             Tel : 542167 

Edward Paymans         Tel : 540505  

Marian Groenen           Tel : 541638 
 
CONTACTPERSOON BEDRIJVEN 
ADVERTEERDERS 
Leida Bernts                  Tel. 542167 

 
BEZORGER VAN DE KLEP 

Rinie Verwaayen Tel.: 542153 

 

 

 

Wat is de Klep? 

 

De Klep is een blad van en voor inwoners van 

Horssen. De redactie heeft zich tot doel gesteld 

een goed leefklimaat in Horssen te bevorderen 

door: te informeren, kritiseren, publiceren en 

amuseren. De Klep verschijnt tweewekelijks en 

wordt gratis aan huis bezorgd. 

Abonnementsgeld wordt niet in rekening 

gebracht. Ter bestrijding van de kosten wordt er 

jaarlijks een acceptgirokaart gezonden, 

waarmee een bijdrage kan worden gegeven 

naar eigen goeddunken. 

Verdere inkomsten komen uit advertenties.  

Een hele pagina adverteren kost   € 18,50 

Een halve pagina adverteren kost €   9,50 

Het verschuldigde bedrag wordt door  

Leida Bernts geïnd. 

Kleppertjes zijn kosteloos. 

 

 

TE PUBLICEREN STUKKEN KUNNEN WORDEN AANGELEVERD OF GEDEPONEERD IN 

ONZE BRIEVENBUS: Kerkpad 9b  

OF VIA E-MAIL OP: mailklep@planet.nl 

Kopij voor de volgende Klep gaarne inleveren uiterlijk: 

Maandag 8 juni vóór 18.00 uur voor de Klep van 10 juni 2020 

Maandag 22 juni vóór 18.00 uur voor de Klep van 24 juni 2020 

 

DOKTERSDIENSTEN 

Huisartsendienst Nijmegen en omstreken  Huisartsenpraktijk  Gerrits 

Tel.: 0900-8880                Tel.: 0487-541390 

 € 0,10 per minuut 

Thuiszorg: Buurtzorg West Maas en Waal  06-22920031 

(24 uur per dag bereikbaar) 

 

OVERIG DRUKWERK 
Dorpskrant De Klep verzorgt ook al uw drukwerk. Heeft u vragen over de aanwezige mogelijkheden, 

informeer dan bij Hans Bernts. 

U krijgt dan een vrijblijvende prijsopgave. Telefoonnummer: 06-23466896 

mailto:mailklep@planet.nl
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Tijdelijke devotiekapel in Sint Antonius Abt kerk te Horssen. 

Toen op 15 januari 2019 deze kerk aan de eredienst werd onttrokken, was het 

niet meer mogelijk te voldoen aan de behoefte om bij tijd en wijle een kaarsje 

op te steken bij Maria. Het wachten is op een nog te bouwen devotiekapel op 

het R.K. kerkhof. De huidige coronatijd doet het verlangen naar een 

gebedsruimte toenemen. Vandaar dat de werkgroep in verbondenheid met 

het kerkbestuur een tijdelijke vervangende gelegenheid heeft geschapen in de 

rechterportiek van de kerk. Zolang de kerk niet verkocht is, kunnen de 

Horssense bevolking en overige belangstellenden deze bezinningsruimte 

gebruiken en een kaarsje opsteken. Hiertoe is het beeld van O.L.V. van Carmel 

vanuit de kerk verplaatst naar deze portiek; ook de patroonheilige Sint 

Antonius Abt is hier aanwezig.  

 

 

Pastoor Jos Hermans zal op 

Hemelvaartsdag de opening 

verrichten. Vanaf 12.00 uur zijn 

bezoekers welkom. 

Hierna zal de kapel voorlopig 

dagelijks opengesteld worden van 

10.00 uur tot 17.00 uur.  

Vanwege het nog steeds 

rondwarende gevaar van Corona 

geldt nu de maatregel, dat de 

gelijktijdige toegang tot de kapel is 

toegestaan voor maximaal twee 

personen of één huishouden. 
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    Horssen   
    Activiteiten- en Festiviteiten  

           Kalender 2020 
 

     juni 

8 Inleveren kopij klep 

13 Ophalen oud papier 

 

 

Let op: in verband met Pinksteren verschijnt de  

volgende Klep over 3 weken 
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Informatie Dorpslijst Horssen  
 
Fusie Druten en Wijchen 
Recentelijk is er in de media veel 
geschreven over een fusie tussen de 
gemeenten Druten en Wijchen. Wanneer je de reacties van lezer via de 
social media bekijkt, dan overheersen twee soorten reacties: het is 
allemaal al beklonken en waarom wordt de burgers niks gevraagd? 
Verder blijkt meestal dat men geen enkel vertrouwen heeft in de politiek. 
Waarschijnlijk zijn deze reacties geschreven vanuit de emotie, zonder dat 
al te veel kennis van de stand van zaken en de wettelijke verplichting van 
het te volgen traject bij een gemeentelijke fusie. 
Waarom is de burger nog niet meegenomen?  
Omdat het voor de inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen nog 
te vroeg is om een gefundeerde beslissing te nemen. Stel dat Beuningen 
zich zou melden voor een fusie met Druten en de gemeenten zouden 
hierover direct een referendum uitschrijven, zonder dat de inwoners 
geïnformeerd zijn over eventuele consequenties, dan kunnen de inwoners 
alleen reageren vanuit hun onderbuik, zonder dat men een goede 
afweging kan maken. Dus eerst moeten consequenties in kaart worden 
gebracht en moet worden geïnventariseerd welke vragen en bedenkingen 
er vanuit de gemeenschap komen. Deze kun je meenemen in het 
uiteindelijke fusieplan. 
Is het al besloten? 
Nee, als coalitiepartijen in Druten hebben we vastgelegd dat er eerst in 
kaart moeten worden gebracht wat voor- en nadelen zijn van een fusie, of 
de uitslag van de evaluatie van de werkorganisatie van Druten en Wijchen 
positief uitvalt en wat de inwoners en bedrijven in beide gemeenten 
vinden van de geleverde dienstverlening. De evaluatie door een 
onafhankelijke instelling heb ik de vorige Klep gepresenteerd, over de 
andere twee (voor-/nadelen en enquête kwaliteit dienstverlening) zal ik in 
een volgende Klep schrijven. 
Het is nu tijd om een volgende stap te maken. Als Dorpslijst Horssen, 
maar ook de meeste andere partijen, zijn nu bezig om het draagvlak bij 
hun (achterban)leden te peilen. Ook Dorpslijst Horssen is daar mee bezig. 
Dit zou eigenlijk al gestart zijn in maart, maar door de Coronamaatregelen 
moet dat nu online plaatsvinden. 
Een gemeentelijke herindeling wordt bij de wet geregeld. 
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De gemeenteraden moeten wanneer er voldoende draagvlak is bij de 
partijen, in september een principebesluit nemen. Vervolgens wordt er 
een herindelingsontwerp gemaakt en zal het draagvlak bij inwoners, 
bedrijven, verenigingen en instellingen worden gepeild. Dus dan kunt u uw 
zienswijze geven over de voorgenomen fusie. Op welke manier dit dient te 
gebeuren moet bepaald worden door de gemeenteraad. Op basis van alle 
reacties en eventuele nieuwe inzichten een herindelingsadvies opgesteld. 
Dit advies gaat eerst naar de provincie en daarna naar Den Haag. Het 
besluit wordt uiteindelijk genomen door de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer door in te stemmen met het wetsvoorstel. 
Omdat het dus enige tijd vergt voor het hele traject is doorlopen (aan elke 
fase zitten wettelijke termijnen), is het noodzakelijk dat tijdig bepaalde 
beslissingen worden genomen. In maart 2022 zijn nieuwe reguliere 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij een herindeling kun je de verkiezingen 
een half jaar uitstellen; langer wordt lastig. Ook de positie van beide 
tijdelijk burgemeesters komt dan ter discussie, zij zijn maar voor een 
beperkte termijn benoemd. Daarom staat met potlood de fusiedatum van 
begin januari 2023 in de agenda’s. Dit betekent dat er 
gemeenteraadsverkiezingen zouden moeten plaatsvinden in november 
2022. Als we de planning niet halen, dan worden er veel dingen onzeker 
en zijn we afhankelijk van de stellingname van de provincie. 

 

De processierups 
Onlangs kreeg ik via de mail van een inwoner een vraag over het beleid 
van de gemeente Druten met betrekking tot de bestrijding van de 
processierups. Zij vroeg zich af waarom er gespoten werd tegen de rups 
terwijl er ook nestkastjes voor koolmeesjes zijn opgehangen? 
Het antwoord van de verantwoordelijk ambtenaar is: 
“Om de eikenprocessierups aan te pakken wordt een heel pakket aan 
maatregelen ingezet. Ook diverse natuurlijke vijanden van de rupsen 
dragen bij in de bestrijding. Diverse soorten insecten en vogels hebben 
daarin een rol. We zorgen ervoor dat deze natuurlijke vijanden een goede 
plek krijgen om te kunnen leven én voortplanten. Daarvoor zaaien we 
kruidenmengsels, planten bloembollen en zijn er door bewoners 
nestkasten in de gemeente opgehangen. Op plekken waar de natuurlijke 
vijanden zoals vogels of de diverse insectensoorten voorkomen kan ook 
gespoten worden tegen de eikenprocessierups. Deze vogels en insecten 
ondervinden daar geen nadelige gevolgen van. De diverse maatregelen 
vullen elkaar aan.” 
 
Gérard de Wildt (06-36258297 of g.dewildt15a@gmail.com ) 

mailto:g.dewildt15a@gmail.com
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Net toen de coronamaatregelen strenger werden verhuisde ik samen met 
vriend en katten naar Horssen. Ik ben Corine van Wijk en ik heb een eigen 
bedrijf: ik geef creatieve workshops met stempels, inkt en papier met de 
producten van Stampin’ Up!® in mijn eigen workshopruimte en ook op 
locatie. Verder geef ik Koffie & Kaart-uurtjes in De Rosmolen op 
maandagochtend van 10:00 tot 11:00 uur en op woensdagochtend in 
lunchcafé d’n Bogerd te Druten, ook om 10:00 uur. Dit alles voor €3,50 
inclusief materialen. Helaas ligt dit nu allemaal stil vanwege corona.  
   
Om toch wat te doen te hebben geef ik nu Koffie & Kaart via Facebook Live, 
dit is gratis te volgen via www.facebook.com/stampincronelia op 
maandagmiddag om 13:00 uur. Ook op donderdagmiddag om 13:00 uur 
geef ik een Facebook Live, hier laat ik drie creatieve projecten zien om te 
maken. Kom eens virtueel langs!  
   
Met vriendelijke groet,  
Corine van Wijk  
StampinCronelia  info@cronelia.nl  www.stampincronelia.nl 

 

http://www.facebook.com/stampincronelia
mailto:info@cronelia.nl
http://www.stampincronelia.nl/
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Werving startende volleyballers Atalante. 
 

Volleybalvereniging 
Atalante start bij 
voldoende belangstelling 
na de zomer een 
trainingsgroep voor 
volwassenen die willen 
beginnen met volleyballen. 
Bv ouders van 
jeugdspeelsters die 
verbonden zijn aan 
Atalante. Maar iedereen is welkom om 1 avond in de week onder 
begeleiding van een enthousiaste trainster het volleyballen te 
leren. Kom ook lekker bewegen. Een uitbreiding naar wedstrijden 
spelen in de recreantencompetitie van Maas en Waal behoort op 
termijn tot de mogelijkheden.  
Heb je interesse, neem dan contact op met Atalante via 
technischecommissie@atalantehorssen.nl.  
  

mailto:technischecommissie@atalantehorssen.nl
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In memoriam Tiny Peeters 
 

Dinsdag 5 mei  is Tiny 

Peeters overleden, oud-

koster van de voormalige St. 

Antonius Abt kerk in Horssen. 

Tiny deed zijn werk heel 

nauwgezet en met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

De samenwerking met hem 

was altijd heel prettig. Zijn 

vrouw Rina was hierbij zijn 

grote steun en deed veel 

werk op de achtergrond. 

Ook maakte Tiny deel uit van de kerkhofgroep en de 

koperpoets-groep en was hij ieder jaar betrokken bij het 

opbouwen van de kerststal. De laatste jaren was hij ook lid van 

de klankbordgroep Horssen. 

Tiny voelde zich met hart en ziel betrokken bij de 

geloofsgemeenschap. Je kon altijd een beroep op hem doen. 

We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de 

kerkgemeenschap Horssen heeft betekend. 

Zaterdag 9 mei was hij voor de laatste keer in zijn Antonius Abt 

kerk. De kerk waarin hij zoveel voetstappen heeft staan en 

menige kaars heeft aangestoken. Jammer dat deze kerk door 

de huidige omstandigheden niet vol kon zijn, hij had het zo 

verdiend. 

 

Tiny, moge je rusten in vrede. 
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Dank u wel voor de belangstelling, hulp, medeleven. troostende woorden en 

mooie bloemen die wij de afgelopen tijd en bij Henk zijn overlijden hebben 

ontvangen.  

 

Afscheid nemen doet pijn, maar het doet ons goed te ervaren er niet alleen 

voor te staan en gesteund te worden door u.  

 

Annie, kinderen en kleinkinderen
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Persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog 
 
Een fragment van het verhaal wat (oom) Peter Lammers in  september 
1985 over de Tweede Wereldoorlog is gaan schrijven. Hij verhuisde 
tijdens deze oorlog met zijn gezin van Alphen naar Horssen en werd 
hier “hoofd der school”.  
Dit is het derde deel van een drieluik. Wat schuin gedrukt is, is mijn 
tekst, of een samenvatting van de originele tekst. 
 
LAATSTE OORLOGSJAAR EN BEVRIJDING 
 
Na aankomst in Horssen hebben we ook weer een big aangeschaft. Nu 
echter clandestien. In de tuin, rond een prachtige treurwilg met takken 
tot bijna op de grond, werd een hok gemaakt met uitloop. Laat dat beest 
nou - het zal ongeveer vijftig kilo geweest zijn - op een goede morgen 
verdwenen zijn. Gelukkig niet gestolen, maar uitgebroken. Maar toch?? 
Ik kon niet de politie waarschuwen. De hele buurt afgezocht. Vergeefs. 
Hoewel we de hoop al bijna opgegeven hadden, komt er in de loop van 
de middag een boer - die ruim vijfhonderd meter verder woonde - of we 
een varken misten. Hij had zoiets gehoord. Blij, dat we onze krulstaart 
weer terug hadden. 
(……….) 
Ook wat de kleren betreft was het hopeloos. Voor de kinderen ging nog 
wel. Met kunst en vliegwerk wist Moesje van een afgedankte jurk of 
kostuum nog wel iets te maken. Zelf had ik nog maar één pak: mijn 
zwart grijs gestreepte trouwbroek met korte zwarte jas. En zo naar 
school. 
(……….) 
In diezelfde zomer zijn we nog naar Vlodrop gefietst, ja gefietst, met 
harde banden (van tuinslangen) en een kind achterop. Maar dat waren 
er drie en daarom fietste Toon v.d. Voort ook mee. Ome Herman droeg 
namelijk zijn eerste H. Mis op. 
Tineke, een goed jaar oud, was bij Berns gebleven. Honderd kilometer 
op harde banden en ook nog bijna allemaal grintwegen, dat kon 
natuurlijk niet. Nee, dan kon ze beter bij de buren blijven. Daar waren 
ze allemaal even gek op haar. Ja, wat wil je ook, met zo’n mooi lief 
kindje. De een wilde haar nog meer vertroetelen dan de ander. 
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Het verzet tegen de Duitsers groeide en hun onderdrukking werd 
grimmiger. 
 
Op een nacht - en dan mocht je zelfs helemaal niet buiten zijn - 
ontmoette een groep verzetslui en een viertal Landwachters (NSB 
jongeren met een soort politie taak) elkaar in Leeuwen. Er werd over en 
weer geschoten. Een jongen van het verzet werd dodelijk getroffen. Het 
was augustus meen ik, toen ’s nachts de deurbel ging. Je schrok je rot 
natuurlijk. Wie zou dat kunnen zijn? Want van acht uur ’s avonds tot ’s 
morgens zes uur mocht je niet naar buiten zonder goedkeuring. Met 
schrik in de benen naar beneden. Een pak van mijn hart, want daar 
stonden drie jongelui waarvan ik er één kende: Jo van de burgemeester 
uit Alphen. Gauw naar binnen. En van hen hoorde ik, wat ik zojuist 
vertelde. Maar ik hoorde nog meer. Zij hadden ook een van de 
Landwacht geraakt; hij was gevallen. Ze wisten echter niet of hij dood 
was, of misschien nog iets had kunnen zeggen voor hij stierf. Was dat 
dan zo belangrijk? Ja, want Jo en die Landwachter – een boerenzoon 
uit Dreumel - hadden tegenover elkaar gestaan en . . . . .elkaar 
herkend. 
 
De Duitsers kwamen een dag later met een vergeldingsactie. Vanuit 
Tiel waren ze de Waal overgestoken. Ze staken tientallen huizen in 
Wamel in brand en pakten willekeurig een  aantal (16?) mensen op. Die 
werden tegen de muur gezet en meedogenloos doodgeschoten. 
Ondertussen waren de geallieerde grondtroepen al Overasselt binnen 
getrokken. Peter en Gerda waren daar per fiets ooggetuige van. 
 
De volgende dag kwamen er weer honderden vliegtuigen en vele met 
glyders, over Horssen richting Arnhem. Maar de Duitsers hadden zich 
inmiddels hersteld. En het verrassingselement was er niet meer. Ze 
werden dan ook bij tientallen neergeschoten. Wij konden goed zien 
waar het afweervuur van het Duitse luchtdoelgeschut opflitste.  
Tot ons groot verdriet werden er zowel op de heen- als op de terugweg 
heel wat neergeschoten. Eén van de piloten stortte in Horssen neer. 
Zijn parachute was niet opengegaan. Onder enorme belangstelling en 
medeleven hebben we hem begraven. 
(……….) 
In die dagen werd ook in Nijmegen nog al gevochten. Veel mensen 
vluchtten dan ook naar het platteland. We hebben toen een familie 
Terlingen een kleine week in huis gehad. 
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Enkele weken later kreeg Horssen inkwartiering van de Canadezen. 
Het was niet gelukt de brug bij Arnhem in handen te krijgen en de 
oorlog op de grond stond “stil”. 
(……….) 
En nu wat even over de school. Na een paar maanden gedwongen 
vakantie, eerst de Canadezen, daarna weeskinderen uit Zetten, 
gelegen in de Betuwe, die helemaal geëvacueerd was, werd er voor de 
vier hoogste klassen naar ruimten gezocht om weer aan de slag te 
gaan. 
Gespreid op drie plaatsen, lukte dat. Ik kwam terecht in het koetshuis 
van het kasteel. In maart kwam de school weer vrij. Er viel heel wat op 
te knappen, maar op één april – begin van het schooljaar – konden we 
weer beginnen. 
We waren dus bevrijd van de Duitsers. Maar daarmee is wel heel veel, 
maar niet alles gezegd. Aan sommige zaken kwam nog meer gebrek. 
Kolen kreeg je al helemaal niet meer. Ze waren er gewoon niet. Van de 
gemeente kreeg je nu en dan een boom (populier) toegewezen om daar 
dus kachelhout van te maken. Samen met Has, een jongen uit de buurt, 
die wel meer karweitjes bij ons opknapte, werd de boom onderhanden 
genomen. Was natuurlijk kletsnat. En die kreeg je zomaar niet aan het 
branden. Daar kwam heel wat bij kijken. De stukken hout werden eerst 
achter het fornuis opgestapeld om tenminste iets te drogen. En dan 
natuurlijk ook nog heel zuinig stoken. Het grootste probleem was echter 
om het natte hout aan het branden te krijgen. Als we nou maar een 
klein beetje kolen hadden. Has, die ook bij de pastoor de tuin bij hield, 
had gezien, dat deze zijn halve kelder vol kolen had. 
Peter naar pastoor om een emmer kolen te kopen. Pastoor Van Hoof 
gaf niet thuis. 
(……….) 
Na een maand ongeveer vertrokken de twee Canadezen en kregen we 
vier Engelsen. Drie sergeanten en een sergeant-majoor. Ze waren niet 
bij de “troep”, maar hadden het beheer over allerlei voorraden, zoals 
kleding, schoeisel, levensmiddelen en nog andere artikelen. Dit lag 
allemaal opgeslagen in de oude kerk. Het waren ook heel aardige lui. 
We hadden nu geen gebrek meer aan levensmiddelen. 
(……….) 
Ze moesten bijna elke dag levensmiddelen en andere artikelen brengen 
naar de troepen in de Betuwe. De bevolking daar was geëvacueerd. 
(……….) 
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Toen de geallieerden hun laatste offensief inzetten, vertrokken “onze” 
Engelsen. Op twee zondagen daarna zijn ze vanuit Duitsland nog een 
bezoek komen brengen. 
(……….) 
De Duitsers speelden namelijk hun laatste troef uit. De “vliegende bom”. 
Een klein soort vliegtuig, onbemand, maar volgestouwd met bommen. 
In Duitsland gelanceerd, werden ze gericht op Antwerpen en Londen. 
De vliegende bommen, bedoeld voor Antwerpen kwamen over 
Horssen, recht over ons huis. En die krengen hielden zich wel eens niet 
aan hun opdracht. Het gebeurde meermalen, dat de motor van zo’n 
ding afsloeg en dan kon je er donder op zeggen, dat ie na een paar 
honderd meter neer stortte. In en rond Horssen is dat vier maal 
gebeurd. Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken. 
(……….) 
Het slotoffensief op Duitsland werd ingezet. De oorlog liep snel ten 
einde. Voor ons land was dat op vijf mei 1945. Voor het westen van het 
land werd het ook de hoogste tijd. De mensen hebben daar de laatste 
Oorlogswinter onbeschrijfelijk veel geleden. Die Hongerwinter zullen 
degenen, die hem meegemaakt hebben, hun leven  lang niet vergeten. 
Eindelijk dus, na vijf bange jaren: 
DE BEVRIJDING. 
Overal barstte de feestvreugde los. Net als vrijwel in elke stad of dorp, 
werd er ook in Horssen een optocht gehouden met taferelen uit de 
oorlogs- of bezettingstijd als onderwerp. 
Voor het eerst na vijf jaar kwam de harmonie weer op straat. 
 
Oktober 1985 
 
Coen van Wichen 
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Er ligt een lijk in de voorkamer 

Wat waren we gelukkig toen begin maart een smoorverliefd stel onze open kapschuur 

uitloos om iets moois te beginnen. Een eenvoudig appartement met voor- en achterkamer 

en losse vloerbedekking van zaagsel. Ze kroelden wat af (1) in de eerste prille fase en 

uiteindelijk deden ze het met elkaar onder het motto ‘ekkes is ook lekker’ meerdere keren 

per dag gedurende een halve minuut.  

  
 

Op 15 maart zagen we via onze spycam het eerste ei. De vrouw bleef daarna thuis broeden 

en manlief droeg volop muizen aan. Na elke overdracht (2) deed hij vlug z’n ding (3) en 

ging weer.  Zodra hij weg is gaat dan de muis in één hap slik weg naar binnen. Ruim een 

week later, op 23 maart, zien we dat er intussen vier eieren zijn gelegd. De vrouw telt met 

de grote poten (4) over het legsel tastend tot vier, ziet dat het goed is en gaat zitten.  Er 

volgt een periode van ongelofelijk geduld. Elke 20 minuten keert ze één of meer eieren en 

gaat verzitten in een andere richting.  

  
 

Op 16 april zien we het eerste piepkleine kale kuikentje (5) en op 24 april zijn ze alle vier 

geboren. De geduldige broedtijd verandert in drukke zorg. Pa zet er een tandje bij. Soms 

liggen er drie muizen op voorraad. Het zijn kleine huismuisjes met spitse snuit, grote oren 

en een lange staart of de wat grotere veldmuizen met kleinere oren en wat kortere staart. 

Een enkele keer zagen we een bosmuis met extreem grote achterpoten en diverse keren 
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kwam hij met een grote dikke zwartharige woelmuis of aardmuis met stompe snuit en kort 

staartje. Eén keer zagen we een pimpelmeesje als buit. Dat was niet de afspraak, maar ja.   

 

De buit wordt zorgvuldig in kleine stukjes uit elkaar getrokken (6) en over de gretige 

kuikens verdeeld. Die bezigheid gaat de hele dag door. Het voor-wat-hoort-wat voor de 

man is nu voorbij. Hij heeft geen tijd en besteedt ook geen enkele aandacht aan het kleine 

spul. Als de vrouw heel even weg is om de vleugels te strekken zien we het krioelende 

hoopje (7) dicht tegen elkaar gedrukt om warm te blijven. Met de dag zien we ze groter 

worden, maar eind april, terwijl de eerstgeborene al dons krijgt en zelfs al een  hele muis 

zelf naar binnen werkt, blijft nummer vier toch vèr achter (8).   

  
 

Om 21.00 uur op 30 april wordt het kleinste jong gepikt en uiteindelijk door broers en 

zusjes in stukken gerukt en opgevreten. We pinken een traantje, maar die zelfde nacht om 

23.36 voltrekt zich een nog veel groter drama. Bij het naar bed gaan hoorde ik een krijs en 

de volgende ochtend bekeek ik de filmopnames. De vrouw is weg om muizen te zoeken en 

er verschijnt een steenmarter in de opening (9). Het monster vult zowat de hele kamer. In 

een flits bijt hij drie kelen door (10) en smeert hem. Even later keert hij terug en pakt er 
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één mee. Om kwart over één komt de man een muis brengen, maar de vrouw is niet thuis, 

hij kijkt rond en  vertrekt weer met de muis in de bek. Pas een paar uur later komt de vrouw 

thuis om te constateren dat de jongen dood zijn.  

 

 

 

Ruim zes weken geduld, intensieve zorg en gespannen gluren via de webcam eindigt in 

ontzetting en verdriet. Ook vrouw kerkuil gaat duidelijk door een periode van rouw. Ze zit 

stil bij de lijkjes. De onthechting duurde een paar dagen voordat ze met de lijkjes begint te 

slepen, dan hier dan daar naar toe. 

We bezonnen ons eerst op wraak, maar dat hielp niet en bedachten toen een 

preventieplan. Er werd een val in elkaar geknutseld zodat we de beschermde diersoort vèr 

weg konden brengen. Maar steenmarters zijn slim, dus had de val geen resultaat. Daarna 

werden de deskundigen geraadpleegd en gingen we aan de slag met gladde aluminium 

platen om de kast ontoegankelijk te maken voor alles wat niet kan vliegen. Tijdens deze 

bezigheden op de ladder deed ik even de klep open om naar binnen te gluren en riep vol 

afschuw:  “Er ligt een lijk in de voorkamer!” 

Die nacht op 5 mei komt de vrouw om 02.00 uur thuis. Ze sleept het lijk in de voorkamer 

naar een andere hoek waar ik ze niet kan zien, maar aan de staart zie ik dat ze ruim een 

kwartier zit te plukken. Waarschijnlijk eet ze het lijkje op. 

 

Na een dag sjouwen zit de beveiliging er op. We hopen dat de verstoring niet te ernstig is 

geweest en dat er nog aan een tweede legsel wordt begonnen. Ze komen af en toe nog 

even de kast inspecteren en kroelen elkaar. Een enkele keer zagen we zelfs weer een 

vluchtige paring. Misschien was het alleen maar voor de troost en verschillende keren 

zagen we ook dat de vrouw er niet van gediend was. Een duidelijk geval van 

PTS, denk ik. De bezoeken werden minder en minder, op 22 mei komt de man 

nog een keer kijken, maar druipt weer af. Gezien de droogte zouden er wel eens 

te weinig muizen kunnen zijn. Het zijn tenslotte barre tijden wah. 
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Mocht u vanwege het 

coronavirus niet in staat 

zijn om boodschappen te 

doen dan bezorgen wij 

deze graag bij u. Neem 

gewoon contact met ons 

op en we lossen het op. 
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                   Aannemersbedrijf Litjens

                                                                        Haselcamp 17 
                             6631 BV Horssen

                                 0487-540036 / 06-49921834

● Nieuwbouw ● Onderhoud ● Renovatie ● Verbouw

● Tevens voor verkoop van hout en plaatmateriaal.
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Bomenmaand in Horssen  
 

Sinds kort is Mei uitgeroepen tot 'Bomenmaand' en daar sta ik graag kort 
bij stil, bomenrijk in brede zin ons dorp al lang is. Onder de oudste reken 
ik de Lindebomen in mijn / onze directe omgeving, dus nabij onze oude 
Bonifatiuskerk, onze Lindeboomstraat. Wat een gemeentelijk wanbesluit: 
de naam zou eerder genoemd dienen te worden 'lindeboompad'. 'Straat' 
klinkt stads. 'Pad' siert ons beter, maar 'hetisnieaanders'.   
Vlgs de Tuinscheurkalender is Mei Bomenmaand. Daar ga ik graag in mee. 
Bij deze.   
Wie rond deze tijd in ons dorp fietst of wandelt ontwaart zo veel 
verrukkelijk bloeiende bomen, ingezekerd struiken, dat je telkens weer 
zou willen stoppen om al die pracht bloesem te aanschouwen en, waar 
mogelijk, de geur ervan op te snuiven.  Wat een intieme samengang van 
plant en dier, hoe nederig ook. Beiden kunnen niet zonder elkaar, zo is het 
leven in planten- en dierenrijk goed geregeld. Ook in jullie tuin, beste 
lezers.  
Sta me toe om niet stil te staan bij mijn bomentuin, want ik wil nu per sé 
halt houden bij een bijzonderheid in ons dorp, langs de Rijdt: daar staan 
wat perelaars, bedoeld als sierbomen, maar vruchtdrachtig: die zijn 
eetbaar. Voor compotdoeleinden. Heerlijk.   
Hoe kwam de groendienst van de gemeente die daar aan te planten? Ik 
beschouw het als een geluk bij een ongeluk.  
Ga in de herfst eens rapen en erna ermee kokerellen! Prijs je er dan maar 
gelukkig mee,  
 
Piet G. Vos 
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Deel 2 Rosa 
In 1974 ben ik met Bert, Rikie en de kinderen naar Oostenrijk geweest. We hebben in 

een pension gelogeerd, in Pitten. Dat is een dorpje in de buurt van Loipersbach. 

Het was er erg goed. Ze hadden een eigen slagerij. Maar ook met gebak stonden ze steeds 

klaar. We werden bij de familie ook al verwend met lekkernijen. De kinderen vonden dat 

niet erg. Ze kregen in plaats van een koekje een hele trommel voorgezet. Het gebak wat 

we bij het avondeten niet meer op konden, stond s,morgens weer bij het ontbijt. 

Moeder was blij verrast, dat ze ons met de kleinkinderen zag. Toen de familie hoorde dat 

wij er waren, werd er weer snel wat georganiseerd. Hans mijn broer, nichtje Rosie en 

Sepp de man van mijn nichtje Pippel, waren dan diegenen die het voortouw namen. Deze 

keer was het Sepp met twee van zijn dochters, die ons uitnodigde voor een tochtje naar 

de Schneeberg. De naam zegt het al, het is een berg waar bijna het hele jaar sneeuw op 

ligt. Dit is me als kind  bijgebleven. 

Behalve dat Sepp bij de post werkte en daarnaast ook nog schoenmaker was, had hij als 

hobby bergbeklimmen. Hij had met een aantal mensen, een hut in de bergen, waar zij om 

de beurt dienst moesten draaien. Daar werd dan eten en drinken geserveerd. Ook zijn 

dochters hielpen daar vaak mee en waren ook vaak in de bergen te vinden. Voordat we 

vertrokken moesten we eerst bij Sepp bergschoenen passen en werden we voorzien van 

dassen en mutsen. We vertrokken vanuit Puchberg. Eerst met de tandradbaan langzaam 

tot de eerste hut. Het treintje ging op stukken, steil naar boven. Toen we op het eindstation 

kwamen, was het heel koud en het waaide ontzettend. 

We waren nu nog maar op de helft en we moesten nog zeker anderhalf uur te voet 

klimmen, om de top te bereiken. 

De mensen die de vorige dag naar boven waren gegaan, hebben daar moeten 

overnachten, omdat het te hard stormde. 

Voor de kleinkinderen en mij, was het veel te ver en te koud om naar boven te gaan. Ik 

ben toen samen met de kinderen in de hut achtergebleven.  We hebben de tijd besteedt 

met sneeuwballen gooien en warme chocolademelk drinken. 

De rest is naar boven geklommen. Toen ze terugkwamen, vertelde ze dat ze een barre 

tocht hadden gehad. Ze moesten een gedeelte door de sneeuw en de wind blies ze bijna 

van de helling. Boven op de top leek het wel of er straaljagers over kwamen. 

Dat kwam door de wind die door de zendmasten blies. Ook moest er nog een foto 

gemaakt worden voor het kruis, wat een bange opgave was. 
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 Gelukkig konden ze in de hut een beetje bijkomen, met een lekkere bord soep en een 

stevige borrel. Daarna zijn we weer gezamenlijk met de tandradbaan naar beneden 

gegaan. Het was een van de mooie en spannende dagen in Oostenrijk, waar mijn kinderen 

en kleinkinderen van genoten hebben. 

 

Canada-Goosbay 

Het was in 1996. ik was toen inmiddels 86, dat ik een bericht kreeg van het ministerie 

van defensie dat ik uitgenodigd was om een receptie van mijn zoon Gerard bij te wonen. 

Hij was 36 jaar in militaire dienst bij de luchtmacht. Hij verbleef op dat moment voor 

drie jaar in Goosbay - Canada. Er was daar een oefengebied voor Duitse, Canadese en 

Nederlandse militairen. Zij moesten daar oefenen om zo laag mogelijk te vliegen, zodat 

ze onder de radar bleven. Gerard had daar de taak om nieuwe mensen in te schrijven en 

hun verblijf daar te regelen. Zijn zoon Ronald had ook een jubileum hij was twaalf jaar 

bij de marine. Zo zijn we dus gezamenlijk uitgenodigd, om dit in Canada te gaan vieren. 

Het was wel een uitzondering dat ik mee mocht. Ze hadden dit bij defensie nog nooit 

meegemaakt en ze zeiden, dit zullen we ook wel nooit meer meemaken. Zo werd dus 

alles geregeld en ik hoefde niets te betalen. Ik vond het een hele eer. Voor Gerard moest 

het een geheim blijven. We moesten van vliegveld Schiphol vertrekken. Enkele van mijn 

andere kinderen hebben mij weggebracht. Op Schiphol ontmoette ik mijn kleinzoon 

Ronald met zijn vrouw en kinderen. Zij kwamen van uit Den Helder. Na eerst 

gezamenlijk een kopje koffie gedronken te hebben, zijn we in het vliegtuig gestapt. Het 

was mijn eerste vliegervaring, maar bang was ik niet. 

Het vliegtuig waar wij instapte was een airbus 747 van de K.L.M. Deze was door de 

luchtmacht ingehuurd. Het vliegtuig was alleen bestemd voor militairen en hun familie, 

of voor de burgers die op de basis werkte. Er werd natuurlijk ook materiaal en de nodige 

levensmiddelen mee vervoerd. Toen we goed en wel in het vliegtuig zaten werd er al 

eten gebracht. Het leek wel tafeltje dek je. Ik had nog geen trek in eten en had genoeg 

om rond te kijken. Het vliegtuig zat nog niet half vol en de kinderen van Ronald hadden 

al snel een paar ruimere plaatsen gevonden. Ik vond het maar krap zitten, zeker omdat 

het eigenlijk binnen zo groot was. Het vliegen op zich stelde niet zo veel voor, het leek 

net of je in een bus zat. Het was alleen een beetje raar dat we na vijf uur vliegen, op de 

zelfde tijd aankwamen als we vertrokken waren. Het was wel een mooi gezicht als je 
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naar buiten keek. Het was bewolkt en het was net een grote witte deken, waar je overheen 

vloog. Bij het opstijgen en landen had ik wel wat pijn in mijn oren. Ze zeiden dat komt 

van de luchtdruk. Toen we aankwamen stopte hij voor een van de grote gebouwen. Het 

was een Hollandse hangaar en er was ook nog een Duitse en een Canadese hangaar. Toen 

we van de trap van het vliegtuig naar beneden liepen, stond daar de kapitein die alles 

geregeld had, klaar om ons te ontvangen. Gerard die al klaar zat om de nieuwe 

manschappen in te schrijven, had inmiddels zijn vrouw gebeld, om zijn gezin af te komen 

halen. Het was een hele verassing voor hem, dat hij ook mij binnen zag komen. Dit 

hadden ze totaal niet verwacht. Hij zelf moest eerst de binnenkomst van de nieuwe 

mensen afhandelen. Wij zijn toen met zijn vrouw naar huis gereden. Ze hadden een groot 

huis, in vergelijking met de barakken, die allemaal dicht rond het vliegveld waren 

opgesteld en waar de militairen in lagen, die voor de oefening kwamen. Het was een hels 

lawaai als je die vliegtuigen hoorde opstijgen en landen. We zijn in de dagen daarna 

verschillende tochten wezen maken. Met een militaire jeep, helemaal de wildernis in. Er 

leven daar nog beren, die soms dicht in de buurt van de dorpen komen. 

We zijn ook nog over een riviertje gekomen, waar een bruggetje over lag zonder reling 

en je door de balken het water zag stromen.  

We zijn tot aan de baai gereden. (De ganzenbaai zoals dat in het Nederlands heet.) Ook 

zijn we nog bij een waterval geweest. Na enkele dagen was de receptie in de officiers 

mess. Het was een gezellige boel. Er werden wat toespraken gehouden en wat cadeaus 

en insignes uitgedeeld. Er werd natuurlijk ook een hapje en een drankje geserveerd. De 

nieuwe mensen die bij ons in het vliegtuig zaten, waren ook aanwezig. We hebben nog 

een indianendorpje zo groot als Horssen bezocht, en nog een paar gezellige dagen in 

Goosbay gehad. 

De kapitein die ons begeleidde heeft ons daarna weer aan boord van het vliegtuig 

gebracht. Toen we in Goosbay aankwamen was alles nog groen, maar nu lag er een pak  

sneeuw en kon het vliegtuig niet op tijd vertrekken. Het heeft zeker nog drie uur geduurd 

voor we konden vertrekken. Deze keer zat ik alleen met Ronald en zijn gezin in het 

vliegtuig. We mochten dan ook eerste klas gaan zitten en de kapitein had een stoel voor 

me aangewezen zodat ik goed op het t.v. scherm kon kijken. Daar stonden alle 

vluchtgegevens op en later werd er een filmpje gedraaid. De kinderen vonden het 

prachtig. Het personeel had ook een rustige vlucht en gaf ons uitleg 

waar we vlogen. Op een gegeven moment zaten we boven IJsland. 

Boven Amsterdam maakte hij ook nog een extra rondje. Het was 

prachtig om boven de stad met al dat water en de grachten te 

vliegen. Op het vliegveld stonden enkele kinderen van mij ons op 

te wachten. Het was een hele ervaring, om dit nog mee te mogen 

maken. Na afscheid van mijn kleinkinderen, zijn we weer in het 

dorpje Horssen aangekomen, waar ook iedereen benieuwd was naar 

mijn belevenissen in Canada. 
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Pannekoeksestraat 4 

6631 AC Horssen 

Tel: 0487-542607 

Mobiel: 06-51840583 

www.firmabasten-horssen.nl 

info@firmabasten-horssen.nl 
 

 

Plant nodig voor uw terras of tuin? 

Kom eens een kijkje nemen bij de Vlieren! 

 

Ook potterie, deco-artikelen, potgrond, 

kalk, bemesting etc. 

Kijk ook eens op onze website: 

www.devlieren.nl 

 

 Neersteindsestraat 10 * 6631 KD Horssen * tel.: 0487-541344 

Email: vlieren@devlieren.nl * www.devlieren.nl 
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U kunt uw mededelingen ook plaatsen op de website Horssen.NU.  
U kunt daarvoor dezelfde opmaak gebruiken als voor De Klep, maar wij 
kunnen alleen Word bestanden gebruiken. Een pdf-formaat kan niet 
worden geplaatst. 
 
Stuur uw bericht naar webredactie@Horssen.nu .  

_______________________________________________________ 

Wilt u contact  opnemen met de klepredactie: Wij zijn uitsluitend 

bereikbaar via het mailadres van de klep: MailKlep@planet.nl 

Op de maandagen in de weken dat de klep verschijnt zijn wij tussen 

18:00 en 20:00 uur aanwezig op het redactieadres Kerkpad 9b naast 

de pastorie van de Antonius Abt kerk. 

Ook uw stukje in De Klep? 
 

Wilt u ook iets plaatsen in De Klep, mail uw document dan naar 
mailklep@planet.nl. Om het onze redactie wat makkelijker te 
maken, verzoeken wij uw vriendelijk om bij het aanleveren van 
uw pagina rekening te houden met de volgende richtlijnen 
betreffende de opmaak: 
 

- Bestandstype: Word of PDF formaat 
- Pagina indeling: A4 staand 
- Minimale lettergrootte voor koppen: 18pt. 
- Minimale lettergrootte voor tekst: 16pt. 
- Geen kop- en/of voetteksten 

 
Let op: De Klep wordt samengesteld in A4 formaat. Bij het 
afdrukken wordt dit vervolgens verkleind naar A5. Voldoet uw 
document daarom niet aan bovengenoemde eigenschappen, 
dan kan de redactie helaas niet garanderen dat uw pagina of 
advertentie aan uw kwaliteitsverwachtingen tegemoet komt.  

mailto:Klep@planet.nl
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